
Lied 01 
Titel: Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 
Componist: Johann Crüger 
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit 
Uit de bundel(s): Liedboek 177, Op Toonhoogte (2015) 123, Weerklank 153, Hemelhoog 191 
Uitvoerende(n): Margreet Rietveld (zang), Lennart Morée (vleugel), Arjen Verhage (luit) 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
als sterkte roemen. 
  



Lied 02 
Titel: Jezus om uw lijden groot 
Componist: Anoniem 
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit 
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 558, Liedboek 178, Weerklank 150 
Uitvoerende(n): Margreet Rietveld (zang), Lennart Morée (vleugel), Arjen Verhage (luit) 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Jezus, om uw lijden groot 
Om uw leven en uw dood 
Die volbrengen ’t recht van God 
Kyrie eleison 
 
Om het zwijgen, het geduld 
Waarmee Gij de wet vervult, 
Als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison 
 
Om de doornen van uw kroon 
Om de geseling en de hoon 
Roepen wij o Mensenzoon, 
Kyrie eleison 
 
Heer, om uw vijf wonden rood, 
Om uw onverdiende dood, 
Smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison 
  



Lied 03 
Titel: Hier in uw heiligdom 
Componist: Graham Kendrick 
(Nederlandse) Tekst: Jeugd met een Opdracht 
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 231, Weerklank 285, Opwekking 245, Hemelhoog 
539, Evangelische Liedbundel 297, Johannes de Heer 964 
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals en Mozaiek Worship 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, 
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
Als uw Geest ons trekt tot U. 
 
Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid 
Dat wij geborgen in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart 
Op de roepstem van uw Geest. 
 
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht 
Van uw aangezicht zal zien. 
 
 
  



Lied 04 
Titel: Uit de diepten 
Componist: Sergej Visser 
(Nederlandse) Tekst: Rien van den Berg 
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 130c, Op Toonhoogte (2015) 60, Hemelhoog 44, Psalmen 
voor Nu 130 
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Uit de diepten roep ik U 
Heer mijn God 
Ik heb U nodig Here, luister 
Nu ik schorgebeden fluister 
Luister toch 
Heer luister toch 
 
Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven dus verdient U 
diep ontzag 
ons diep ontzag 
 
Ik blijf wachten tot U komt 
Heer, mijn God 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
dan een mens in lange nachten 
wachten op het licht 
het morgenlicht 
 
Israël, hoop op de Heer 
Hoop op God 
want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij 
Hij maakt jou vrij 
 
  



Lied 05 
Titel: Wij zien het kruis 
Componist: Kees Kraayenoord, Ben Cantelon 
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate 
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen 
Uitvoerende(n): Mozaïek Worship 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Wij zien het kruis, 
waar U moest lijden. 
U goot zich uit  
voor ons, in liefde. 
U gaf Uzelf 
volkomen aan ons weg. 
 
Wij richten ons 
op U, Heer Jezus. 
Werk in ons hart,   
vernieuw ons leven.   
Heer, laat ons zijn 
zoals U ons bedoelt. 
 
Wij volgen U, want wij geloven. 
Wij delen uit wat U in liefde gaf. 
Wij eren U met heel ons leven. 
Wij zijn van U, ook als het alles kost. 
 
Neem nu je kruis, 
deel in zijn lijden.   
Giet jezelf uit, 
dien Hem met liefde. 
Geef nu jezelf 
volkomen aan Hem weg. 
 
Leer ons volgen, 
ook als het alles kost. 
Heer, wij volgen, 
ook als het alles kost. 
 
  



Lied 06 
Titel: Medley - a: Leid mij Heer / b: Leer mij uw weg, o Heer 
Componist: a: Wayne & Elizabeth Goodine / b: Benjamin Mansell Ramsey 
(Nederlandse) Tekst: a: Wayne & Elizabeth Goodine / b: Johannes de Heer 
Uit de bundel(s): b: Op Toonhoogte (2015) 258, Evangelische Liedbundel 185, Johannes de 
Heer 330 
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Leid mij, Heer- ik wil volgen 
Leid mij, Heer- ik wil gaan 
Want U riep mij om op weg te gaan 
Leid mij, Heer- ik zal gaan. 
 
Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht, dat ‘voor uw aangezicht, 
wandel in ’t volle licht,leer mij Uw weg 
 
Als vrees soms ’t hart benauwt, leer mij uw weg. 
Als zorg mij dank verflauwt, leer mij uw weg 
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn 
Steeds blij in U te zijn, Leer mij uw weg.  
 
Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 
't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. 
Is dan mijn hoop volbracht, vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg. 
 
Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 
't Zij vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; Hij is nabij. 
 



Lied 07 
Titel: Met de boom des levens 
Componist: Ignace de Sutter 
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard 
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 547, Liedboek 184 
Uitvoerende(n): Margreet Rietveld (zang), Lennart Morée (vleugel), Arjen Verhage (luit) 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
Want de aarde jaagt ons, 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moet. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
Met de boom des levens 
doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
  



Lied 08 (alleen online) 
Titel: Psalm 137 
Componist: Nicolas Vallet 
(Nederlandse) Tekst: Johannes Eusebius Voet 
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen 
Uitvoerende(n): Margreet Rietveld (zang), Lennart Morée (vleugel), Arjen Verhage (luit) 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
 
Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen 
Van Babylons wijd uitgebreide stromen; 
Elk stortte daar zijn bitt’re jammerklacht 
Als hij met smart aan ’t heilig Sion dacht; 
Elk, wars van vreugd en vrolijke gezangen, 
Liet daar zijn harp aan somb’re wilgen hangen 
 
 
  



Lied 09 (alleen online) 
Titel: Miserere my maker 
Componist: Thomas Campion 
(Nederlandse) Tekst: Thomas Campion 
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen 
Uitvoerende(n): Margreet Rietveld (zang), Lennart Morée (vleugel), Arjen Verhage (luit) 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
Miserere, my Maker, 
O have mercy on me, wretch, strangely distressèd, 
Cast down with sin oppressèd; 
Mightily vexed to the soul's bitter anguish, 
E'en to the death I languish. 
Yet let it please Thee 
To hear my ceaseless crying: 
Miserere, miserere, I am dying. 
 
Miserere, my Saviour, 
I, alas, am for my sins fearfully grievèd, 
And cannot be relievèd 
But by Thy death, which Thou didst suffer for me, 
Wherefore I adore Thee. 
And do beseech Thee 
To hear my ceaseless crying: 
Miserere, miserere, I am dying. 
 
Holy Spirit, miserere, 
Comfort my distressèd soul, grieved for youth's folly, 
Purge, cleanse and make it holy; 
With Thy sweet due of grace and peace inspire me, 
Holy I desire Thee. 
And strengthen me now 
In this, my ceaseless crying: 
Miserere, miserere, I am dying. 
  



Lied 10 (alleen online) 
Titel: Gebedenmedley - a: Psalm 86:6 / b: Jezus, ik wil komen 
Componist: a: Geneve / b: Emily May Grimes 
(Nederlandse) Tekst: a: Johannes Eusebius Voet / b: Jan Visser 
Uit de bundel(s): a: Psalmen Oude Berijming 86, Johannes de Heer 370 / b: (nog) niet in een 
bundel opgenomen 
Uitvoerende(n): The Choir Company 
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort 
Tekst: 
 
a: 
Leer mij naar uw wil te hand'len 
laat mij in uw waarheid wand’len 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
b: 
Jezus, ik wil komen, 
U roept telkens weer 
Laat me bij U schuilen 
in uw liefde, Heer. 
 
Jezus, hoor ons bidden 
op dit stille uur. 
Heer, kom in ons midden 
met uw heilig vuur 
 
Dan zijn wij reisvaardig, 
voor wat komen mag 
en zien met verlangen 
naar de jongste dag. 
 
 


